
“The Secret of Santa Vittoria” – 1969 
Een film over de nazi's heeft normaal gesproken geen komische wending, maar deze slimme film 

slaagt erin tegelijkertijd inspirerend en meeslepend te zijn, zonder de vreselijke realiteit van het leger 

van de Führer te negeren. In een klein stadje (Santa Vittoria) is Bombolini de lokale dronkaard, maar 

nadat hij in een vlaggenmast is geklommen en vast komt te zitten, wordt hij per ongeluk aangesteld 

als de nieuwe burgemeester nadat de nazi's denken dat hij de leider is. 

Ondanks dat het aanvankelijk een vreselijke keuze lijkt te zijn, grijpt hij naar de gelegenheid, maar 

komt pas echt op gang als hij ontdekt dat de Duitsers van plan zijn Santa Vittoria te bezetten en, 

erger nog, hun wijn af te nemen. Met een miljoen flessen te verbergen is het een flinke klus, maar 

gaat Bombolini's plan werken? 

 

Trailer : hier 

https://www.youtube.com/watch?v=8Afu1kOaHz0&t=4s&ab_channel=HDRetroTrailers

